“Hier volgt een politiebericht.

Afgelopen nacht is de beruchte Mister X uit de Bijlmer-Bajes ontsnapt. Deze spion werd vorige
week gearresteerd, maar hij wist vannacht op een wonderbaarlijke manier te ontsnappen. Zijn
tandenborstel bleek namelijk geen echte tandenborstel te zijn, maar een uitklapbare drilboor.
Op dit moment is er een grote klopjacht bezig. Volgens de politie is hij naar de haven gevlucht
en heeft hij zich daar in één van de 29 loodsen verstopt. De politie heeft tot nu toe tien loodsen
direct langs de snelweg en direct langs de zee onderzocht. Hierin werd hij niet aangetroffen.
De politie vraagt van u het volgende: Kunt u ons vertellen in welke loods Mister X zich bevindt?
Tenslotte willen wij u nog één ding op het hart drukken: probeer de spion niet eigenhandig te
arresteren. Hij is levensgevaarlijk!

"

Einde van dit politiebericht.

Mister X zal niet lang meer op vrije voeten blijven. Uit geheime bronnen heb ik namelijk nog
meer informatie gekregen dan de politie op dit moment heeft. Ik heb namelijk gehoord dat
hij niet in een loods zit met een getal dat afkomstig is uit de tafel van drie.

Bovendien zit hij, als je de nummers van de loodsen uitschrijft, niet in een loods met een
nummer waarin de letter 'r' of een 'z’ zit. Zo zit hij niet in loods drie, want in dit loodsnummer
zit de letter 'r'. Ten slotte: het nummer van de loods waarin hij wél zit, bevat minder dan 11
letters.

www.erwinkroeze.nl



