De afgelopen weken stonden in het teken van de Olympische Spelen. Maar liefst twee op de
drie mensen van de wereldbevolking heeft de afgelopen weken naar één of meerdere
wedstrijden gekeken (3,8 miljard mensen)!

Wist je trouwens dat de Olympische Spelen al heel lang bestaan? De Spelen werden voor het
eerst gehouden door de Grieken, rond 800 voor Christus.

Wat is de bedoeling van de puzzel van deze week? Jullie moeten acht woorden van negen
letters zoeken die wel een bezigheid zijn, maar nooit een Olympische sport zullen worden
(bezigheden als bijvoorbeeld neuspeuteren). Begin telkens met de letter in het midden en ga
daarna verder in de buitenste rand waar je met paardensprongen de overige letters in goede
volgorde moet zetten (paardensprong = 1 stapje opzij en 2 naar beneden/boven of
andersom).

www.erwinkroeze.nl



