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“Het is 31 oktober 1517, vroeg in de ochtend. Maarten Luther loopt naar de deur van de 

kerk in Wittenberg (in Duitsland). Na een studie theologie is hij nu een bekende priester. 

Er zijn hem de laatste tijd een aantal dingen in de Rooms-katholieke Kerk opgevallen die 

verkeerd zijn (bijvoorbeeld de verkoop van aflaten en het niet meer lezen uit de Bijbel). 

 

Hij heeft deze dingen opgeschreven (de zogenaamde 95 stellingen) en spijkert ze vast 

op de deur van de kerk. Als de mensen zijn stellingen lezen wordt hij al snel op het matje 

geroepen op de Rijksdag in Worms. Luther wordt in de ban gedaan. Andere mensen zijn 

het wel met Luther eens: de ‘Reformatie’ begint. 

 

Luther is een bekend kerkhervormer geworden. Maar hij is verder ook heel belangrijk 

geweest voor de kerkzang; Misschien ken je het volgende lied wel: ‘Een vaste burcht is 

onze God’. Dit is het zogenaamde Lutherlied.  

 

Aan het einde van zijn leven heeft hij veel last gehad van ziekte.” 

 

Streep de cursieve woorden weg in de letterbrij hierboven. Ze gaan het hoekje om. De letters 

die overblijven vormen de geboorteplaats van Luther. 


