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Kwoaaak! Eh… ik bedoel: Hoi puzzelvrienden! 

 

Ik heb vandaag niet alleen de kikker in de keel, maar ook een beetje de lente in m’n bol. De 

puzzel van deze week gaat daarom over kikkers. 

 

Hierboven zie je zestien blokken met tekst staan. Deze moeten ingevuld worden in het 

schema dat boven de blokken staat. Je moet dit op zo’n manier doen dat de blokken + de 

letters die achter het schema staan een bekend versje gaan vormen (gewoon van links naar 

rechts gelezen). 

 

Je zet dus de blokken zo tegen elkaar aan dat er zinnen ontstaan, waarbij de zwarte blokjes 

de ruimte tussen de woorden vormen. Misschien is het slim om de blokken uit te knippen, 

zodat je wat kunt schuiven. Om de puzzel niet al te moeilijk te maken, heb ik al vast een paar 

letters gegeven. 


