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Há, ik zie het al. Jullie hebben weer trek in een lekkere puzzel. Dat komt mooi uit, want ik heb 

er net één op tafel gezet. Het is deze keer letterspaghetti geworden. Hij is nog warm. 

 

In deze puzzel zitten namelijk een heleboel gerechten en etenswaren verborgen. Het 

probleem alleen bij deze spaghetti is dat ze erg (…!) slingerend door elkaar lopen. De 

woorden wringen zich in alle richtingen, ze gaan alleen niet schuin. 

 

Ik zou zeggen: val maar lekker aan. Als je alle woorden hebt weggestreept, dan blijven er acht 

letters over. Deze letters vormen achter elkaar gezet de oplossing van deze puzzel. 


