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Vandaag en morgen staan in het teken van de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. 

Vanavond, 4 mei, staan we stil bij de mensen die hun leven gaven voor hun en voor ónze 

vrijheid. Morgen, 5 mei, vieren we de bevrijding van Nederland. Zo zie je op de tekening 

hierboven hoe Canadese tanks Nederland binnenrollen: Nederland is bevrijd! 

 

De vier-vijf-mei-letterbrij van deze week is niet al te moeilijk – jullie hebben immers vakantie. 

Je moet het volgende doen: Streep alle woorden in de puzzel die je kunt vinden weg. Ze 

hebben allemaal iets te maken met de Tweede Wereldoorlog. De woorden gaan in alle 

richtingen (ze gaan níet om de bocht). 

 

Als je alle woorden uit de puzzel hebt weggestreept, blijft een aantal letters over. Zet deze 

achter elkaar en je krijgt een slagzin die met 4 en 5 mei te maken heeft. 


