
 

www.erwinkroeze.nl 

 

 

 

De puzzel van vandaag heeft alles te maken met 4 en 5 mei. Morgen, met dodenherdenking, 

herdenken we alle slachtoffers die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gevallen. 

Overmorgen, met Bevrijdingsdag, vieren we dat Nederland werd bevrijd zodat we nu in een 

vrij land mogen leven. 

 

Op de tekening hierboven zie je een beslissend moment in de Tweede Wereldoorlog. Het is 

D-day, de beslissende dag waarop ‘geallieerde’ troepen oversteken vanuit Engeland naar 

Europa om Hitler en zijn troepen verder terug te dringen. 

 

Streep in de letterbrij hierboven de volgende woorden en namen weg; 

AMERIKAAN – ANGST – BEVRIJDERS – BUNKER – CANADA – CHURCHILL – D-DAY – 

DODENHERDENKING – DUITSLAND – EISENHOUWER – ENGELAND – FRANKRIJK – GEWELD 

– HITLER – HONGERWINTER – NEDERLAND – PARACHUTIST – ROOSEVELT – SLACHTOFFERS 

– TANK – VERZET – WERELDOORLOG – WILHELMINA. 

 

Als je alle woorden hebt weggestreept, houd je een aantal letters over. Zet deze letters achter 

elkaar en je hebt de oplossing van de puzzel. 


