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“O nee,” roept Sinterklaas verschrikt. 

“Is m’n Piet dan soms echt getikt? 

Kijk toch eens, wat is m’n knecht verstrooid. 

Hij heeft al m’n geheugenwoorden door elkaar gegooid!” 

Ja, de Sint is compleet van slag. 

Zonder zijn woorden kan hij niet - nog geen dag. 

De goede Sint is namelijk oud en zeer vergeetachtig. 

En dan je lijst geheugenwoorden verliezen, dat is niet prachtig. 

Daarom, puzzelaar, help de Sint. 

En wie weet dat je op 5 december wat lekkers vindt… 

 

Helpen jullie de arme Sinterklaas even bij het vinden van zijn geheugenwoorden? In de 

letterbrij hierboven zijn namelijk 15 woorden verstopt die allemaal iets met Sinterklaas te 

maken hebben. De woorden gaan kriskras alle kanten op (niet schuin), en ze gaan ook nog 

een keer de hoek om. Dankzij die woorden weet de Sint weer wie hij is en wat hij hier ook al 

weer kwam doen in Nederland. 

 

Als je alle 15 woorden hebt weggestreept, blijven er 11 letters over. Zet deze achter elkaar en 

je krijgt de naam van iemand die dit jaar waarschijnlijk geen cadeautjes van Sinterklaas krijgt. 


