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“Wie rijdt er op z’n paard door de prairie? 

Dat is cowboy Billy Boem,  

Door de boeven zeer gevreesd. 

Er is nog nooit in het Wilde Westen  

Een cowboy geweest 

als cowboy Billy Boem.” 

 

Misschien kennen jullie het liedje van cowboy Billy Boem wel. Maar wist je dat het niet alleen 

de boeven zijn die wel eens van deze stoere cowboy schrikken? In de puzzel van vandaag 

staan namelijk ook een aantal woorden die zó van hem geschrokken zijn dat ze helemaal 

door elkaar zijn geraakt. En je raadt het al: jullie mogen proberen de woorden weer in juiste 

volgorde te zetten… 

 

Hussel de letters van de onderstaande woorden zo door elkaar dat er weer normale woorden 

uit ontstaan. De woorden hebben allemaal iets met het land van de cowboys te maken. 

Het zijn de volgende woorden (de IJ bestaat uit twee letters): 

 

(1) FERFISH; (2) NOBELGIN; (3) FEELTAARG; (4) WISTOJEN; (5) NAAINID; (6) ASLOS; (7) OHDE; 

(8) MENAXACI; (9) MIGAWW; (10) YMATENDI; (11) LOPTOIS; (12) DINABET; (13) LAVVOER; 

(14) IJDELPANZ. 


