Wat een warm weer hé, de afgelopen dagen? Dat vond Klaas Klungel ook, en hij heeft er iets
op bedacht. Hij heeft een mooi kraampje gebouwd en verkoopt nu limonade aan dorstige
voorbijgangers.

Maar... misschien kun je toch maar beter geen limonade bij hem kopen. Hij heeft de drank
namelijk zelf gemaakt en heeft daarbij per ongeluk iets verkeerds door de limonade
gegooid...

Wat moet je doen bij deze puzzel? In de tekening zie je negen blokken staan met allerlei
letters. Aan jullie de opdracht om de blokken zo tegen elkaar aan te passen dat er een soort
kruiswoordpuzzel ontstaat. In de kruiswoordpuzzel staan allemaal woorden die iets met de
zomer te maken hebben. Je kunt de blokken invullen in het kleed waarop Klaas ‘Limonade 25
cent’ heeft geschreven. leder letter of zwart vakje uit een blok past in één hokje van het kleed
(er passen dus steeds drie blokken naast elkaar).

Heb je een goed leesbare kruiswoordpuzzel gekregen? Pak dan de letters uit de vier oranje
vakjes en hussel ze door elkaar. Je kunt nu het ingrediént ontdekken wat Klaas per ongeluk
door de limonade heeft gegooid.
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