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Mag ik aan jullie voorstellen: dit is Berta 35. En Berta is een beetje van slag. Iemand heeft haar 

zojuist uitgemaakt voor een ‘dom rund’- en daar wordt je natuurlijk niet vrolijk van. 

 

Wist je dat er in Nederland heel veel spreekwoorden bestaan die over koeien gaan? Eigenlijk 

is dat ook niet zo gek: als er één dier bestaat dat bij ons land hoort, dan is de koe dat wel. 

 

Vandaag zijn we naar zo’n koeienspreekwoord op zoek. Maak van de gehusselde letters weer 

normale woorden, en vul ze bij de juiste omschrijving in. Er ontstaat zo in de gele hokjes een 

koeienspreuk (van links naar rechts, op twee regels). Je gebruikt dit spreekwoord als iemand 

dingen belooft die té mooi zijn om waar te zijn (iemand …). 

 

De gehusselde woorden: 

DORFJ – ETOBE – GEREL – GENEN – JETOO – NELGE – NERIT – NEROM – ONRIT – OOHEE – 

REUDO – TESAM – TLANK – TREET. 

 

De omschrijvingen: 

(1) Bekeuring; (2) Klier of pus; (3) Konijnenhol; (4) “Hij neemt me in ’t …”; (5) Vader óf moeder; 

(6) Natuurlijke ‘inham’; (7) Voertuig; (8) Is koning; (9) Uil; (10) Heel groot; (11) Soort 

muziekterm; (12) Hemelse boodschapper; (13) Getal; (14) Joods Paasbrood. 


