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Hebben jullie de afgelopen weken de Olympische Winterspelen gevolgd? Dan weten jullie 

vast wel wie er op de tekening hierboven afgebeeld staat. Juist! Het is Ireen Wüst. Zij won 

twee weken geleden de eerste gouden plak voor Nederland op de 3000 meter schaatsen. 

Later won ze nog een bronzen medaille. 

 

Nu is schaatsen niet de enig wintersport die de afgelopen dagen op de buis te zien was.  Er 

zijn maar liefst vijftien verschillende sporten die aan de winterspelen van dit jaar mee 

mochten doen. Hebben jullie bijvoorbeeld wel eens van de sport ‘curling’ gehoord? 

 

Bij de eerste Winterspelen in 1924 (Parijs) waren er nog maar zestien landen die tegen elkaar 

streden. En ze konden maar aan zes verschillende sporten meedoen. Aan de spelen van dit 

jaar doen maar liefst tachtig landen mee. Er zijn zelfs wintersporters uit het snikhete Ethiopië. 

 

Vandaag mogen jullie meedoen aan de Olympische Denksport. In de bovenstaande letterbrij 

zitten 23 woorden verstopt die iets met de Winterspelen te maken hebben. Ze gaan allemaal 

een keer de bocht om. Streep alle woorden weg en je houdt een toepasselijk woord over. 


