“Koppie krauw! Mogen we ons even voorstellen? Wij zijn Lotte en Lorre. Vind je onze kleuren
niet prachtig? We hebben ook een hele sterke, kromme snavel. Die is heel handig bij het
kraken van de noten. Bovendien is onze snavel een soort derde poot. Die hebben we nodig
om ons vast te houden aan een tak.”

Wist je dat de Romeinen zo'n 2000 jaar geleden ook al papegaaien als huisdieren hielden?

Jullie mogen in deze puzzel op zoek gaan naar zes vogelnamen van elk tien letters. Je kunt
de namen ontdekken door paardensprongen te maken in de blokken hierboven. (Bij een
paardensprong ga je één stapje opzij en twee naar boven/beneden of andersom.)

Heb je alle acht namen gevonden? Dan krijg je nog een extra opdrachtje mee. In de zes
namen zit namelijk nog een woord verborgen dat typisch bij papegaaien past. Hiervoor moet
je uit ieder woord telkens de vierde letter pakken. Zet deze zes letters achter elkaar, en je
krijgt de oplossing van de puzzel.
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