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Voor Almar de Hofnar is het iedere dag 1 april. Almar werkt op het koninklijk paleis. En als 

hofnar mag hij iets wat andere mensen niet mogen. Hij mag namelijk allerlei rare 

opmerkingen maken tegen de koning, zonder dat hij daarvoor straf krijgt. Een hofnar zet de 

wereld op de kop. Hij kan zo bij de koning veel meer bereiken dan alle wijze raadgevers 

samen. 

 

Maar helaas heeft Almar het in de afgelopen week wel erg bont gemaakt. Weet jij WIE hij te 

grazen heeft genomen? WAT haalde hij uit? Op welke DAG? Vier grappen vallen zo slecht in 

de smaak dat Almar er straf voor krijgt. Welke STRAF krijgt hij steeds? 

 

(1) Op een dag schreeuwt hij tijdens het toetje: “Dit eten is vergiftigd!”; (2) Woensdag zegt 

hij tegen iemand op pantoffels dat de veters niet gestrikt zijn; (3) Dinsdag moet hij óf voor 

straf de stal uitmesten, óf alle vloeren van het paleis boenen; (4) Op maandag rent hij hard 

schreeuwend door het paleis dat de keuken in brand staat; (5) Wanneer hij de koningin fopt, 

moet hij voor straf alle vloeren boenen. Dit was niet op woensdag; (6) Op een dag legt hij 

kleurlollie bij het eten. Iemand krijgt een blauwe tong. Voor straf mag Almar een dag lang 

niet meer mee-eten aan tafel; (7) Een hele belangrijke gast trapt drie dagen na de koning in 

een grap van Almar; (8) Voor één grap wordt Almar een middag in de gevangenis gegooid; 

(9) Ook het jonge prinsje trapt in een grap van Almar; (10) Op vrijdag haalt hij zijn laatste 

grap uit. 


