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Het is druk in Jeruzalem. Het is het Wekenfeest. Van heinde en ver zijn Joden gekomen om 

feest te vieren. Op straat kun je mensen in allerlei verschillende talen met elkaar horen praten. 

Maar plotseling gaat er een gerucht door de stad. Er schijnt iets heel bijzonders gebeurt te 

zijn. ’s Ochtends vroeg is een grote groep christenen bij elkaar gekomen. Ook de apostelen 

zijn in het huis aanwezig. De Heilige Geest is in de mensen komen wonen! Op de hoofden 

van de mensen zijn vlammen van vuur te zien. Mensen beginnen in vreemde talen te spreken 

die iedereen kan verstaan. Op één dag komen maar liefst 3000 mensen tot geloof. Het is 

Pinksteren. Wat een feest! 

 

Pinksteren betekent ’vijftig’. Het wordt vijftig dagen na Pasen gevierd. Kun jij de 50 talen 

ontdekken? Ze gaan allemaal minimaal één keer de hoek om. Je houdt uiteindelijk veertien 

letters over. Ze vormen twee woorden van iets dat met Pinksteren in Jeruzalem te horen was. 

 

ARABISCH – ARAMEES – ARMEENS – BENGAALS – BERBERS – BIRMEES – CHINEES – 

CORSICAANS – DEENS – DUITS – EGYPTISCH – ENGELS – FRANS – FRIES – GRIEKS – 

HEBREEUWS – HINDI – HONGAARS – INDONESISCH – ITALIAANS – JAPANS – JAVAANS – 

KAZACHS – KOERDISCH – KOREAANS – MACEDONISCH – MANDARIJN – MARATHI – 

MAROKKAANS – NEDERLANDS – OEKRAÏENS – OEZBEEKS – PAPIAMENTS – POOLS – 

PORTUGEES – ROEMEENS – RUSSISCH – SERVISCH – SICILIAANS – SINGALEES – 

SOENDANEES – SPAANS – SURINAAMS – SWAHILI – SYRISCH – TSJECHISCH – TURKS – 

VIETNAMEES – ZULU – ZWEEDS. 


