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Weet jij de ontbrekende woorden uit Lucas (NBV-vertaling)? Zet de letters in de rode hokjes 

in de goede volgorde (van a tot m) en je krijgt een zin. 
 

(1)  (1:12) (…) schrok hevig bij het zien van de engel;  

(2)  (1:21) De (…) stond buiten op Zacharias te wachten;  

(3)  (1:28) (…) ging haar huis binnen;  

(4) (1:42) De meest gezegende ben je van alle (…);  

(5)  (1:63) (…) is zijn naam;  

(6)  (1:80) Johannes leefde in de (…) tot de dag aanbrak waarop hij zich kenbaar maakte 

 aan het volk van Israël;  

(7)  (2:1) In die tijd kondigde keizer (…) een decreet af;  

(8)  (2:4) Jozef ging van de stad (…) in Galilea naar Betlehem;  

(9) (2:7) Ze legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen (…) was in het 

 nachtverblijf van de stad;  

(10)  (2:10) Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met 

grote (…) zal vervullen;  

(11)  (2:14) Eer aan God in de hoogste hemel en (…) op aarde voor alle mensen die hij 

liefheeft;  

(12)  (2:15) Laten we naar (…) gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is;  

(13)  (2:21) Toen er acht dagen verstreken waren en hij besneden zou worden, kreeg hij de 

naam (…). 


