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Vandaag mogen jullie bezig met een Pinksterpuzzel. In de letterbrij hierboven zitten 35 

verschillende talen verstopt. De talen slingeren alle kanten op. Bovendien gaan ze minimaal 

één keer de hoek om. Uiteindelijk houd je 13 letters over. Zet de letters achter elkaar en 

ontdek wat voor een feest Pinksteren voor de Joden is. 

 

ARABISCH – ARAMEES – ARMEENS – BELGISCH – CORSICAANS – DUITS – EGYPTISCH – 

ENGELS – FRANS – GRIEKS – HEBREEUWS – HINDI – HONGAARS – INDONESISCH – 

ITALIAANS – JAPANS – KOREAANS – MACEDONISCH – MANDARIJN – MARATHI – 

MAROKKAANS – NEDERLANDS – PAPIAMENTS – POOLS – PORTUGEES – RUSSISCH – 

SLOWAAKS – SOEDANEES – SPAANS – SWAHILI – TSJECHISCH – TURKS – VIETNAMEES – 

ZULU – ZWEEDS. 


