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Laatst vond ik tijdens een wandeling langs het strand een stuk uit een oud logboek (dat is 

een dagboek van een kapitein van een schip). Hierin stond het volgende: 

 

“Het is 12 juni 1659. Het is nu al weer drie maanden geleden dat ik, kapitein Kielhaal, met 

mijn Schip ‘Averij’ uit de haven van Amsterdam ben vertrokken. Over het weer hebben wij 

lange tijd niet zo veel te klagen gehad, maar vandaag is het windstil en komen wij niet 

meer vooruit. De stuurman kwam zojuist naar mij toe. Hij vroeg zich af of wij onze schat 

wel op tijd zouden kunnen afleveren. Ik zei tegen hem dat hij zich maar geen zorgen moest 

maken.” 

 

Hier stopt het logboek plotseling. Ik weet dat het schip diezelfde dag nog gezonken is. Als je 

wilt weten waardoor, dan moet je de letters van de woorden die cursief gedrukt zijn in het 

bovenstaande gedeelte wegstrepen in de schatkist. Als je het goed doet, dan blijft er één 

letter over. Deze letter geeft de reden aan van de schipbreuk van het schip ‘Averij’. 

 

‘v’: het zonk door storm óf ‘u’: het zonk door brand óf ‘c’: het werd overvallen door piraten 

óf ‘h’: het liep op de rotsen. 


